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Historisch Mierlo

.. Hoembkundekring Myerle

Nostalgie

In 1984 werd Heemkundekring Myerle
opgericht, in 2024 vieren we dus ons 8e
lustrum of robijnen jubileum. Als één van
de jongste verenigingen in Mierlo, houden
we ons bezig met de oudste zaken, maar
niet alleen dat! Daarom is gekozen voor
het jaarthema ‘40 jaar jong’ waarbij we met
name aandacht willen besteden aan de
recente geschiedenis van Mierlo. Immers
morgen is vandaag geschiedenis.

‘Thuis heb ik nog een ansichtkaart waarop
een kerk, een kar met paard, een slagerij J.
van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de
fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets,
maar het is waar ik geboren ben’.

Als je het nummer Het Dorp van Wim Son-
neveld hoort dan ga je vanzelf terug naar
je eigen jonge jaren. Dit nummer gaat over
veranderingen in de tijd. Ook in Mierlo is
veel veranderd, ook de laatste 40 jaar. Wij
hadden geen slagerij J. van der Ven maar
een slagerij Dekkers, waar nu de Bruna
zit. Nog eerder zat daar slager van Neer-
ven. Naarmate je ouder wordt, kun je ook
steeds langer terugkijken op vroeger. Het
dagdromen hierover wordt ook wel nostal-
gie genoemd; over een tijd die niet meer
terugkomt. Maatschappelik zin er ook
veel ontwikkelingen geweest. Denk aan de
verandering van de rolverdeling van vrou-
wen en mannen. Vroeger zaten die zelfs
op aparte scholen. Wie weet nog waar de
meisjesschool zat met die grote poort? De
jongens zaten toen op de Johannesschool
in de Dorpsstraat. Maar denk ook aan ver-
anderingen in onze eetcultuur. Vroeger
werd in de keuken rekening gehouden met
de opbrengst van de oogst in de verschil-
lende seizoenen. Toen er nog geen koelkast

was, werd veel ingeweckt, op zuur gezet
of gezouten. Ook werd op een vaste tijd
gegeten. En vaak ’s-middags warm! Hoe
anders is dat nu? Zelfs in Mierlo heb je veel
diverse restaurants zoals Italiaans, Chinees,
Grieks en er is zelfs een Wereldrestaurant
(voorheen 't Tapperijke en De Roskam).
Mocht je nog meer willen ondergedompeld
worden in nostalgie, kom dan op dinsdag
5 maart as. om 20.00 uur naar ’t Mierles
Huukske voor de lezing “Nostalgie, het
dagelijkse leven in de jaren 70 en 80”. De
toegang is gratis.

Meer informatie over de Heemkundekring
Myerle zie:
www.heemkundekringmyerle.nl
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